Derriere le mur blanc, on
apergoit la «Kabaskesschool,
¢cole maternelle, créée par
M. Momm en 1878.1l en avait
confié la direction aux Sceurs de
Marie de Braine-1'Alleud. Tous les
enfants qui fréquentaient cette
¢cole recevaient gratuitement un
cabas pour contenir leurs tar-
tines. Le nom a son origine dans
cette anecdote.

Hoek van de Luikstraat en de J.B.
Vanpéstraat, vroeger Doncker-
straat en Kwadestraat. Achter de
witte muur ziet men de ,, Kabas-
kesschool”, een kleuterschool, in
1878 door de heer Momm ge-
sticht. De leiding van de school
had hij overgelaten aan de Maria-
zusters van Braine-1’Alleud. Al de
kinderen die ingeschreven waren
kregen gratis een kabaske om
hun boterhammen mee te bren-

gen, van daar de naam ,,Kabas-
kesschool”.



